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Thema: welkom thuis 
 
 
Welkom 
 
 
Zingen: Zomaar een dak boven wat hoofden 

 

2. Woorden van ver, vallende sterren, 
 vonken verleden hier gezaaid. 
 Namen voor Hem, dromen, signalen 
 diep uit de wereld aangewaaid. 
 Monden van aarde horen en zien, 
 onthouden, spreken voort  
 
 
Openingswoord 
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Aansteken van de kaarsen 
 
We gaan de kaarsen aansteken. Want de viering is pas echt begonnen 
als het licht aan is. Daarbij lezen we het gedichtje van Yvonne 
Marinussen voor.  
 
We steken het licht aan  
dan hebben we voor elkaar iets moois gedaan.  
Het licht brengt warmte, liefde en geluk  
Dan kan deze viering niet meer stuk.  
Ook al zit je in het nauw,  
het licht zit ook in jou. 
 
Gedicht van Yvonne Marinussen rond het thema van deze dienst: 
  
Voel jij je thuis op Zonhove! 
Er is veel veranderd dat is niet te geloven! 
Ja dat is echt waar! 
Maar is er nog tijd voor elkaar? 
Laat de leuke lieve kant eens van elkaar zien, 
Zeg dankjewel je krijgt voor mij voor de goede verzorging een dikke tien, 
Iedereen mag het weten  
één complimentje naar elkaar wordt gauw vergeten! 
Lief zijn voor elkaar kost geen geld!  
Maar doe eens LIEF want dat telt! 
Je moet maar één ding onthouwen, 
Probeer tegen of op elkaar niet te snauwen. 
Geef een schouderklopje of als het mogelijk is een vriendschappelijke 
hand! 
Pas dan komen de mooiste dingen tot stand! 
Och en waarom veel misverstanden in de oorlog of om je heen in het 
klein! 
Luister goed! Houd het gezellig want dat voelt zo fijn! 
Tegenwoordig is er een klacht, 
Veel wisseling van personeel en te weinig aandacht! 
Het is niet fijn voor een bepaalde verwerking! 
We vragen gewoon versterking  
Ook al bekijken we alles vanuit onze rolstoel  
Ja er gebeurt een heleboel. 
Liefde ontvangen is een simpel doel! 
Zoek niet ver de liefde is zo dichtbij! 
Dan ben je gewoon weer samen blij! 
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Zingen: Geef mij je hand 
   

Geef mij je hand, geef mij ze allebei 
 En vertel me even, dat je niet kunt leven 
 Zonder mij, zonder mij. 
  
 Geef mij je hand, geef mij je hart erbij 
 Wil me altijd geven, liefde om te leven 
 Zonnig en blij, zonnig en blij 
  
 Geef mij je hand, geef mij je lach erbij 
 En vertel me even, dat je niet kunt leven, 
 Zonder mij, zonder mij 
 
 
Verhaal “welkom thuis” deel 1 
 
Vandaag vertellen we een eeuwenoud verhaal uit de Bijbel. Een verhaal 
wat Jezus vertelde aan de mensen. Het gaat over een vader en een 
zoon. Luister maar. 
 
 
Zingen: Ik ben vandaag  zo vrolijk  

 
Ik ben vandaag zo vrolijk 
Zo vrolijk zo vrolijk 
Ik ben behoorlijk vrolijk 
Zo vrolijk was ik nooit! 
 
Ik was wel vaker vrolijk 
Heel vrolijk, heel vrolijk 
Maar zo behoorlijk vrolijk 
Was ik tot nog toe nooit 
 
Soms ben ik ongelukkig 
Ontzettend ongelukkig 
Soms ben ik ongelukkig 
Dan sterf ik van verdriet! 
 
Soms ben ik wat neurotisch 
psychotisch en chaotisch 
labiel en neogotisch 
maar vandaag dus niet  
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Vandaag ben ik zo vrolijk 
Zo vrolijk, zo vrolijk 
Ik ben behoorlijk vrolijk 
Zo vrolijk was ik nooit! 
 
Soms ben ik ongelukkig 
Ontzettend ongelukkig 
Soms ben ik ongelukkig 
Dan sterf ik van verdriet! 
 
Soms ben ik wat neurotisch 
Psychotisch en chaotisch 
labiel en parasotisch 
maar vandaag dus niet 
 
Ik ben vandaag dus vrolijk 
Zo vrolijk, zo vrolijk 
Ik ben behoorlijk vrolijk 
Zo vrolijk was ik nooit 

 
 
Verhaal “welkom thuis” deel 2 

 
Zingen: Ik voel me zo verdomd alleen 

 
Krijg toch allemaal de kelere 
Val voor mijn part allemaal dood 
Ik heb geen zin om braaf te leren 
Ik eindig toch wel in de goot 
Kinderen willen niet met me spelen 
Ze noemen me rat en wijzen me na 
De enige, die me wat kan schelen 
Die is er nooit, dat is m'n pa 
 
Mijn moeder kan me niet verdragen 
Nooit doe ik iets voor haar goed 
Om liefde hoef ik ook al niet te vragen 
Schelden is alles, wat ze doet 
Geen wonder dat mijn pa is gaan varen 
Ik mocht niet mee, ik ben te klein 
Ik moet het in mijn eentje klaren 
Tot 'ie ooit weer terug zal zijn 
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Had ik maar iemand om van te houden 
Twee zachte armen om me heen 
Die mij altijd beschermen zouden 
Ik voel me zo verdomd alleen 
 
Misschien als vaders schip er is 
Als 'ie weer terug is van de zee 
Zegt 'ie nog es: luister Cis 
Waarom ga je niet met me mee? 
Ik ben toch ook nog maar een kind 
Kan het niet helemaal alleen 
Misschien dat ik ooit het geluk nog vind 
Maar hoe, dat is een groot probleem 
 
Had ik maar iemand om van te houden 
Twee zachte armen om me heen 
Die mij altijd beschermen zouden 
Ik voel me zo verdomd alleen 
 
Die mij altijd beschermen zouden 
Ik voel me zo verdomd alleen 

 
 
 

Verhaal “welkom thuis” deel 3 
 
 
Zingen:  Welkom thuis  
 

Een vader had twee zonen en de jongste zei 
ik wil graag mijn erfenis, geef maar vast aan mij 
hij trok met al zijn geld de wijde wereld in 
want hij had het thuis niet meer naar zijn zin 
hij leefde erop los maar na verloop van tijd 
had 'ie al z'n geld verkwist en was 'ie alles kwijt 
 
Tot overmaat van ramp kwam er een hongersnood 
en zo belandde hij uiteindelijk in de goot 
hij werd een varkenshoeder, het ergste dat bestond 
stierf bijna van de honger, 't was echt niet meer gezond 
en toen dacht hij: bij vader thuis is het leven goed 
zelfs de knechten leven daar in grote overvloed 
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Ga naar huis, ga naar huis 
je vader wacht op jou 
daar zul je pas gelukkig zijn 
kom op ga nu maar gauw 
ga naar huis, ga naar huis 
en wacht nou niet te lang 
of ga jij toch gewoon je eigen gang 
 
Ik zal hem zeggen: vader, ik meen het echt oprecht 
ik ben niet waard uw zoon te zijn, neem mij aan als knecht 
het spijt me wat ik God en u heb aangedaan 
en zo is de jongen op weg naar huis gegaan 
zijn vader zag hem komen en had met hem te doen 
hij vloog hem om de hals en gaf hem een dikke zoen 
 
Welkom thuis, welkom thuis 
wat fijn dat je er bent 
we kunnen ons geluk niet op 
't is echt een 'happy end' 
welkom thuis, welkom thuis 
we vieren nu dit feest 
want je bent terug van weggeweest 
 
Bridge (gesproken) 
De oudste zoon werd kwaad en vroeg: Hé, pa, wat is dit nou 
ik werk al jarenlang voor u en help u altijd trouw 
 
Ik was nooit ongehoorzaam, deed altijd wat u zei 
maar u vierde nooit zo’n vrolijk feest voor mij 
zijn vader zei: Maar wij zijn altijd bij elkaar 
van alles wat ik heb ben ook jij de eigenaar 
je broer is weer terug en het is toch logisch dat 
het daarom feest is want hij is weer op het rechte pad 
 
Welkom thuis, welkom thuis 
wat fijn dat je er bent 
het is een feest voor iedereen 
dus maak het maar bekend 
welkom thuis, welkom thuis 
het is voor jou en mij 
we nodigen je uit dus kom erbij (2x) 
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Voorbeden  
 
Zingen:  Papa 
 

Ik heb dezelfde ogen 
En ik krijg jouw trekken om mijn mond 
Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig 
Maar we hebben onze rust gevonden 
En we zitten naast elkaar 
En we zeggen niet zoveel 
Voor alles wat jij doet heb ik hetzelfde ritueel 
Papa, ik lijk steeds meer op jou 
 
Ik heb dezelfde handen 
En ik krijg jouw rimpels in mijn huid 
Jij hebt jouw ideeën, ik heb mijn ideeën 
En we zwerven in gedachten 
Maar we komen altijd thuis 
De waarheid die je zocht 
En die je nooit hebt gevonden 
Ik zoek haar ook en tevergeefs zolang ik leef 
Want papa, ik lijk steeds meer op jou 
 
Vroeger kon je streng zijn 
En God, ik heb je soms gehaat 
Maar jouw woorden ze liggen op m'n lippen 
En ik praat nu zoals jij vroeger praatte 
Ik heb een goddeloos geloof 
En ik hou van elke vrouw 
En misschien ben ik geworden wat jij helemaal niet wou 
Maar papa, ik lijk steeds meer op jou 
 
En jij gelooft in God 
Dus jij gaat naar de hemel 
En ik geloof in niks 
Dus we komen elkaar na de dood 
Na de dood nooit meer tegen 
Maar papa, ik hou steeds meer van jou 
 
Ik heb een goddeloos geloof 
En ik hou van elke vrouw 
En misschien ben ik geworden 
Wat jij helemaal niet wou 
Maar papa, ik lijk steeds meer op jou 
Oh papa, ik hou steeds meer van jou 
Papa, ik lijk steeds meer op jou 
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Zegen   
 

De Heer zij voor jou 
 om je de juiste weg te wijzen 
 De Heer zij achter jou 
 om jou in Zijn armen te sluiten 
 De Heer zij onder jou 
 om je op te vangen 
 als je dreigt te vallen 
 De Heer zij in jou  
 om je te troosten als je verdriet hebt 
 De Heer omgeve jou als een beschermende muur 
 als anderen over je heen dreigen te vallen 
 De Heer zij boven jou 
 om je te zegenen. 
 

 
Doven van de kaarsen 
 
De kaars gaat uit.  
De viering is bijna voorbij.  
Maar neem dit mee:  
je kunt zelf een lichtje zijn  
voor de mensen om je heen.  
Als je met elkaar vriendelijk omgaat  
dan brandt het licht in jou. 
 
 
Zingen: Vrienden voor het leven  
  
 Je komt er achter 
 Vroeg of laat 
 Een goede vriend 
 Een beste maat 
 Je hebt ze nodig 
 In het goede en in 't kwaad 
 Want de weg van 't bestaan 
 Is soms heel onaangenaam 
 Er wordt gevallen 
 En meteen weer opgestaan 
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Ik heb vrienden voor het leven 
 Gesteund door lief en leed 
 Wat een vriend aan mij kan geven 
 Is geld niet aan besteed 
 Je hebt vrienden waarmee je kan lachen 
 En waardoor je de tijd snel vergeet 
 Of een vriend die je pijn kan verzachten 
 Als je ‘t even niet meer weet 
 
 Zonder woorden 
 Merk je snel 
 Deze vriend 
 Begrijp me wel 
 Goed vertrouwen 
 Is het enige dat telt 
 Zelfs een blik zegt genoeg 
 Voor die hechte vriendenploeg 
 Er wordt gelachen 
 Met z'n allen in de kroeg 
 
 
 
 
 
U wordt allen na de dienst van harte uitgenodigd voor een kopje koffie of 
thee of limonade met wat lekkers.  
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